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Een gebed voor iedere dag 
 

Ik bid tot U Heer, 

voor allen die eenzaam zijn, 

voor allen die U zijn vergeten, 

voor allen die zichzelf zo hoopôloos  

en onbelangrijk vinden, 

voor iedereen die geen blijdschap kent 

en onder druk moeten leven, 

voor iedereen die met een scherpe tong 

een ander ondoordacht bezeren kan. 

Voor iedereen die lange tijd niet zingen kon, 

voor iedereen die ôt liefste moet missen. 

Maar ook voor iedereen die zich rijk beschouwen  

en, op zichzelf vertrouwen. 

Voor iedereen die een dikke muur van haat 

om hun hart bouwen. 

Vooral voor iedereen, bid ik, o Heer, 

die zelf niet vragen om Uw steun, 

maar het zo nodig hebben. 

Ook voor mijzelf bid ik Heer, 

om kracht om er te mogen zijn voor een ander. 

 

Amen. 
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KERKDIENSTEN    
 

 
   Vieringen Protestantse Gemeente     
   Zeevang en Oudendijk 
 

 
 
Datum   plaats       voorganger    organist 
 
 
05 sept.  Oudendijk      dhr. T. Heijboer   dhr. T. Koelstra 
        Gezamenlijke dienst PGZO en PGK 
 
12 sept.  Berkhout      ds. H. Reedijk    mevr. B. Conijn 
    Gezamenlijke dienst PGK en PGZO   
 
19 sept.  Berkhout  ds. R. Erkelens   mevr. B Conijn 
    Kwadijk   ds. J. Talma    dhr. T. Koelstra 
 
26 sept.  Geen kerkgebouw beschikbaar  in Koggenland 
26 sept.  Edam   ds. H. Reedijk (PKN) en de heer J.Tol (RK)  

Gezamenlijke oecumenische vredesdienst in 
samenwerking met de raad van kerken Edam 
 

03 okt.  Berkhout  ds. O. Reitsma   dhr. J. Stens 
    Gezamenlijke dienst PGK en PGZO 
 
10 okt.  Oudendijk      ds. H. Reedijk    dhr. T. Koelstra 
                  Gezamenlijke dienst PGZO en PGK 
 
17 okt.  Berkhout  ds. M. Caramasa       mw.D.Schuitemaker 
  Kwadijk       ds. T. de Boer    dhr. E. Hinfelaar 
 
24 okt.  Ursem   ds. H. van Olst   mevr. B. Conijn 
  Beets   ds. H. Reedijk    dhr. E. Hinfelaar 
 
31 okt.  Ursem   ds. H. Reedijk    dhr. J. Stens 
  Allerzielen- PGKoggenland 
   Geen dienst in Zeevang en Oudendijk. 
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Datum   plaats       voorganger    organist 
 
07 nov.  Beets   ds. H. Reedijk en          dhr. E. Hinfelaar           
                                          pastoor Louis Weel     
  Een oecumenische dienst met de Katholieke Parochie 
 
07 nov.   Berkhout  ds. H.van Olst    mw..D.Schuijtemaker 

 
 
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders staat aange-
geven. Sommige diensten zijn voortaan via een live-stream te volgen  
op Kerkdienstgemist.nl. 
 
 
AUTOVERVOER NAAR DE KERK  Gemeenteleden in Koggenland 
Niet naar de kerk kunnen omdat de ingang een groot opstakel is 
vanwege het moeilijk ter been zijn? 
De komende periode kerken we regelmatig in de Berkhouterkerk in 
Berkhout waar een goede opgang bij de kerk is.  
Wilt u een kerkdienst meevieren neemt u dan telefonisch contact 
op met: Greet Hoffman-Weijtze 0229-56 15 91  

 
 

 
 
WERKZAAMHEDEN URSEM EN AVENHORN 
 
In de komende weken zullen in de kerkgebouwen te Avenhorn en 
Ursem onderhoudswerkzaamheden verricht worden. 
De planning van deze werkzaamheden in de kerken ziet er als volgt 
uit: 
Ursem: werkzaamheden vinden hier plaats van: 
31 augustus tot en met  23 oktober. 
In Avenhorn wordt er gewerkt van:  
13 september tot en met 23 oktober. 
  
In deze periode zullen in deze kerken dus geen kerkdiensten kunnen 
worden gehouden. Mogelijke wijzigingen zijn natuurlijk 
voorbehouden. Mochten deze zich voordoen wordt hierover bericht 
via de Nieuwsbrief. 
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Vieringen samen en apart 
 
In de tijd van de internetvieringen waren alle vieringen gemeenschap-

pelijk. Wanneer u dit leest, hebben de internetvieringen plaats 

gemaakt voor de gebruikelijke fysieke vieringen op de zondagochtend 

op de gebruikelijke aanvangstijd om 10.00 uur. In het gezamenlijk 

dienstenrooster in dit kerkblad en op de website kunt u zien in welke 

kerken u de gezamenlijke en de aparte vieringen kunt bijwonen. 

 

 

We volgen hierbij het dienstenrooster zoals al vóór de corona-

pandemie met elkaar is afgestemd met gemiddeld twee gemeen-

schappelijke vieringen per maand, alle hoogtijdagen gezamenlijk en 

daarnaast de oecumenische vieringen met de parochie apart. 

Zogezegd zo gedaan volgen we dit rooster tot en met december om 

ons gemeenteleven in beide kerkelijke gemeenten samen én apart 

weer op het oude peil te brengen.  

 

 

Kerkdienstgemist.nl  

Wanneer er in een van de kerken een opname van de zondag-

morgendienst is geweest, is die te zien en terug te kijken als stream 

via www.kerkdienstgemist.nl. De zoekterm die u daarvoor kunt ge-

bruiken is Koggenland of Zeevang. 

 

 

Love-tv (Lokale Omroep Volendam Edam) 

Ter overbrugging van de zondagen waarop we geen directe stream 

via kerkdienstgemist.nl kunnen maken, bieden we de kijkers in de 

komende tijd een oudere internetviering aan. Love-tv is te zien via 

Ziggo kanaal 39, via KPN kanaal 1439, via T-Mobile kanaal 809 en 

via trinet kanaal 523. Met ingang van de maand oktober verandert de 

vaste uitzendavond van zondag naar woensdag. Met ingang van 

woensdag 5 oktober kunt u inschakelen om 19.30 uur om de 

kerkdienst van de zondag daarvoor te zien 
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Gedachtenis-vieringen in Koggenland en Zeevang  
 

Koggenland 

Op zondag 31 oktober wordt de Gedachtenis-viering gehouden in 

Koggenland. Op deze zondag staan we stil bij wie vanwege overlijden 

uit de gemeente is weggevallen. Daarnaast kan ieder een kaars 

branden die iets te gedenken heeft. Om de gehele cantorij daarbij 

aanwezig te kunnen laten zijn, is er dan in Zeevang-Oudendijk geen 

kerkdienst. 

 

 

 

Zeevang en Oudendijk 

Op zondag 21 november vindt in de Gedachtenis-viering plaats 

Zeevang-Oudendijk. Ook hier gedenken we wie vanwege overlijden 

uit de gemeente is weggevallen. Daarnaast kan ieder een kaars te 

branden die iets te gedenken heeft. Om de gehele cantorij daarbij 

aanwezig te kunnen laten zijn, is er dan in Koggenland geen 

kerkdienst. 
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MOGE HET U óGOED GAONô van ds. B. Seelemeijer 
 
Velen van u hebben onderstaande woorden al eerder gelezen in de 

nieuwsbrief die u in uw mailbox ontvangt.  

Omdat niet iedereen de digitale nieuwsbrief ontvangt ook voor u 

onderstaand tekst. 

 

 
 
MOGE HET U óGOED GAONô. 
 
Op 11 februari 2018 mocht ik, als emeritus predikant, in Avenhorn 
voor het eerst bij u in de diensten voorgaan. Er volgden een kleine 
dertig bijeenkomsten ook in Berkhout en Ursem en laatst nog in 
Beets.  
 
Veel heeft zich afgespeeld in het gemeenteleven. De pandemie 
maakte ons als voorgangers tot televisiedominees. Dat was best 
wennen, maar werkte plezierig met een beperkt aantal zangers en 
een uitstekende opnameleider. 
 
Het plezierigst blijven in mijn herinneringen toch aan de fysieke 
kontakten. Het koffiedrinken na de dienst. Gezellig dicht op elkaar in 
de consistorie van Ursem. Aan de lange tafels van Berkhout en aan 
de ócoronaopstellingô, als was het een binnen terras van de 
plaatselijke horeca, in Avenhorn.  
 
Zo af en toe hoor je dan iets terug van wat is opgevallen. Zo was er 
iemand die mij wilde herinneren als de óam¯n-domineeô. Vanaf die 
11e februari in 2018 introduceerde ik aan het einde van de preek de 
bevestiging van de gemeente.  
 
Dat was toen als volgt: 
óHet spreek ons aan, wij worden erdoor overtuigd dat de Heer, onze 
God een weg met ons wil gaan. Een levenshouding van vergeving en 
verzoening, die de demon van het kwaad uitbant. Opdat we in vrede 
en vreugde mogen leven voor het aangezicht van de Heer, onze God, 
voor nu en de dagen die komen. Amèn. 
En de gemeente zegt: Am¯n.ô 



9 
 

Mijn prediking heeft geen dogmatisch karakter, maar zoekt vaak de 
po±tische en mystieke ondertoon in de Bijbelse tradities. óWij mogen 
wonen in Gods woordenô heet het dan. In mijn laatste dienst bij u, 
afgelopen 1 augustus in Avenhorn, was het niet zonder betekenis dat 
we daarmee afsloten, omdat we voor volgend jaar geen kerkdiensten 
meer aannemen. 
 
Dat was als volgt:  
óDe vele ówoordbeeldenô die de Bijbel ons geeft, vertellen ons hoe wij 
ons leven als een gelovige mogen inrichten. Om een goede herder te 
zijn, een barmhartige Samaritaan, een kameel die alleen dan door het 
oog van de naald kruipt, wanneer hij zijn lasten heeft afgelegd. Om 
een graankorrel te zijn, gestrooid in de akkers van West-Friesland, 
om vrucht te dragen als een druif aan de wijnstok van ons geloof. Om 
de beelden van het leven te verwerkelijken in de tijd en ruimte die ons 
gegund is. Om God te ervaren als wind om ons heen, een koele bries 
die ons een gevoel van vrijheid geeft, om me op môn 74ste nog 
steeds kind te voelen, staand achter op de brommer van Gods liefde, 
voor nu en de dagen die komen. Amèn. 
En de gemeente zegt: Am¯n.ô 
  
Moge het u allen daarom ook ógoed gaonô. 
  
ds. B. Seelemeijer 
 

 
 
 

Namens de kerkenraden van PG Koggenland en Zeevang ˟
Oudendijk en alle gemeenteleden zeggen wij u heel veel dank 
voor alle mooie preken op onze zondagochtenden bij fysieke 
zowel de internetdiensten  in de coronaperiode. Hopelijk 
ontmoeten wij u beiden nog eens bij een kerkviering om 
daarna met een kop koffie gezellig te kunnen bijpraten.  
 
 

Wij wensen u en uw vrouw  
alle goeds toe. 
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BROODKRUIMELS 

óDe toekomst kun je niet maken, die ontvang jeô 
Maar om te ontvangen moet je wel oren en ogen open houden.  
Want waar wordt het aangeboden?  
God is zichtbaar op plekken waar we Hem totaal niet verwachten. 
Ds. Marie-Jantien Kreeft 
 

 óGeloven is met andere ogen naar de werkelijkheid leren kijkenô 
 
Een kind vraagt aan haar moeder: óZegt God weleens wat?ô 
Moeder wijst naar de regenboog en zegt: óKijk, God kust de aarde.ô 
Deze moeder leert haar kind anders te kijken dan dat zij het weten-
schappelijk had verklaard. 
Margriet van der Kooi. 
 

   
óGeeft luisteren vaak niet het mooiste antwoordô? 

 
 

U stimuleert ons elke dag 
 

U stimuleert ons elke dag weer 
om niet met angst te denken 

aan de berg van zorgen voor morgen. 
U vult ons onderweg met licht 

laat vreugde vinden in de kleine dingen. 
en alle ellende van het dal van gisteren 

mogen wij ook daar laten liggen. 
U stimuleert ons elke dag weer 

om de weg van het goede te gaan, 
eigen last en eigen kruis te dragen 

in de voetstappen van Hem 
die onze weg en onze waarheid is: 

Christus ï gids, reisgenoot en metgezel. 
Gehoorzaam leg ik in Uw hand, 

of ik waak of slaap, mijn ziel als pand. 
Behoed mijn lichaam en mijn geest: 

is God met mij, dan ben ik niet bevreesd. 
 
Bron; Ladders naar de hemel en blad Op Weg 
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UIT DE PASTORIE        
 

INCLUSIEF SAMENLEVEN 
 
Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan een ieder. 
Dat stelt de organisatie PAX die van 18 tot 26 september de jaarlijkse 
Vredesweek organiseert. Het thema voor dit jaar is inclusief 
samenleven. Wat houdt dat precies in... inclusief samenleven? 
 
Iedereen heeft wel eens het gevoel er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen zijn verdrietig dat ze nóóit worden 
gehoord en géén onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze 
uitsluiting ligt diep verankerd in ons samenleven.  
 
Wanneer uitsluiting van mensen als oorzaak heeft, hoe we het 
samenleven hebben georganiseerd, dan zouden we ons samenleven 
ook ánders kunnen organiseren. In plaats van te kijken waar het níet 
goed gaat, kunnen we ook oog krijgen voor waar dat wél lukt.  
 
Het kan je inspireren om oog te hebben voor inclusief samenleven. 
Dat is concreet verschil maken waardoor een ander het gevoel krijgt 
er weer bij te horen. Eén klein voorbeeld. Je kunt iemand die iets 
zoekt, vragen: 'Kan ik je ergens meehelpen?' 
 
Of met andere 'simpele' vragen, zoals: 'Hoe gaat het met je?' of 'Red 
je het nog? Zulke eenvoudige vragen kan de wereld van een ander 
ópenbreken waardoor iemand zich niet meer alleen voelt en zich met 
anderen verbonden ervaart. Dát is: Inclusief Samenleven. 
 

Met vriendelijke groeten, Hans Reedijk 
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Kerkblad gedeelte  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  

  

Is het even crisisé, in je financiën, in je relatie of in je koelkast? 
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen.  
Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-
situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

    
HWK Hulpverlening p/a Dampten 16,     
1624 NR Hoorn     telefoon 0229-27 16 84  
  e-mail: hwkhulpverlening@live.n 

KERKDIENSTEN  IN DE  RUSTENBURCHT 

 

Na een heel lange periode mag er weer  
gestart worden met ôechteô kerkdiensten. 
De juiste aanvangstijden en data zijn nog 

niet bekend. 

Op het infobord vindt u binnenkort meer 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF   
 
Na een heel lange periode mag er weer  
gestart worden met de óechteô kerkdiensten. 
De inloop in de zaal is om 15.00 uur,  
aanvang van de viering 15.15 uur, 
het einde van de middag is ongeveer 16.15 uur. 
 
Woensdag 22 september ds. Hans Reedijk 
Woensdag 20 oktober      pastoor Nico Knol 
                                                      

 

 

                             

mailto:hwkhulpverlening@live.n
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PASTORAATGROEP 

Mocht u behoefte hebben aan een praatje  
aan de telefoon om de stilte of de 
eenzaamheid te doorbreken neemt u dan  
contact op ds. Hans Reedijk of 
met iemand van het pastoraat.  
 
Onze telefoonnummers vindt u op pagina 32 

 

WíĀÓ˫ĖÙĀ ıÀĀ ÚÚĀVader, 
reikt elkaar de hand:  

waar wij mogen wonen,  
in wat streek of land,  

hoe wij mogen spreken, 
in wat tong of taal,  
÷íĀÓ˫ĖÙĀ ıÀĀ ÚÚĀ ²ÀÓÙĖ 

zijn wij allemaal.  
 

Misschien heeft u dit lied vroeger wel op school of kinderkerk 

gezongen. Bron: liedboekje van de Nederlandse Vereniging van 

Vrijzinnige Zondagsscholen 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 

ons kerkblad met een welkomsbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 

afgegeven of bij het niet thuis zijn bij u in de bus gedaan. 

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 

betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 

 

We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 

 

Joke Admiraal-Haksteen, 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Ineke Weinreich- Verkaik en  

Greet Hoffman-Weijtze 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE                                  

 

Toelichting op de jaarrekening: Deze laat zien dat we als Diaconie 
weer een mooi resultaat kunnen presenteren, waarin toch in dit bijna 
kerkloze jaar heel veel goede doelen hebben kunnen steunen door 
Uw en onze Diaconale bijdrage.  
Wij zien dit jaar nog geen afname in de pachtopbrengsten, maar dit 
zal in 2021 wel wat afnemen. 
 
Verder zal opvallen in de balans dat de geldmiddelen bijna zijn ver-
dubbeld. Dit is veroorzaakt door de sterke rentedaling en negatieve 
rente, de Stichting beheer Kerkelijke gelden (SKG) storten daardoor 
alle gelden terug naar onze rekening. 
 
Ook de verkoop van een stukje land draagt bij aan deze stijging van 
de geldmiddelen.   
De herwaardering van het onroerend goed is met goed keuring van 
het CCBB uitgesteld tot verwerking in de jaarrekening 2021. 
 
Het volledige verslag is vanaf 15 september in te zien bij de penning-
meester na telefonische afspraak 0229-505239. 
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Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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Zondag op de boerderij, toen en nu 

 

Vroeger, in het dorp waar ik naar school ging 

was het leven keurig ingedeeld. 

Je kwam het verst met ijver, met Gods besef en plichtsgevoel, 

alles had zijn vaste plaats en elke dag zijn eigen doel. 

Een vast patroon van tranen, zweet en eelt. 

 

Want maandag was wasdag en dinsdag de strijkdag, 

de woensdag gehaktdag en donderdag was kliekjesdag. 

De vrijdag was visdag en zaterdags ging iedereen in bad. 

 

 

En dan kwam de zondag 

op de boerderij, 

de dag des Heeren,  

dus je mocht niet werken. 

Alleen de dominees,  

in altijd volle kerken, 

die waren uitgerekend  

op die dag niet vrij. 

 

 

Nu, vele jaren later is het tempo aardig opgeschroefd. 

De wereld heeft intussen bijna ongemerkt de pas versneld. 

We willen alles tegelijk, vakantie, vrijheid, werk en geld, 

Alles moet kunnen, bijna niets meer hoeft. 

 

Maandag is nu baaldag en dinsdag een golfdag, 

woensdag blijft gehaktdag en donderdag is fitnessdag, 

de vrijdag is kroegdag en zaterdag gaat iedereen de disco iné. 

 

En dan op zondag kom je weer wat bij 

al moet je ôs middags wel je boodschappen gaan kopen. 

dat kan natuurlijk, want winkels zijn overal open. 

Alleen de dominees...die zijn op zondag vrij. 
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BLOEMENGROET 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 

een steuntje in de rug nodig hebben, nieuw in onze gemeente zijn 

gekomen of als felicitatie. 

In de periode van internet-kerkdiensten gingen de bloemengroeten 

uiteraard door want de bloemengroet is een stukje van medeleven en 

verbondenheid. Maar we mogen gelukkig weer óechtô naar de kerk. 

De bloemengroet wordt nu afgelezen tijdens de dienst en daarna bij 

iemand thuis gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 juni   Mw. A. v.d. Bosch- Ramp als groet vanuit de kerk. 

11 juli    De heer Slooten werd 96 jaar. 

18 juli    Mw. Ria Zomer- van Klaveren voor al haar werk als dirigent. 

  1 aug.  De heer Ruud Meerveld voor zijn 60ste verjaardag. 

  9 aug.  Mw.M.Veldhuisen na een val thuis en opname in Lindendael. 

15 aug.  Mw.M.Veldhuisen mocht naar huis om verder op te knappen. 

22 aug.  De heer Hans de Boer voor alle internet opnames. 
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Zoveel voor óniets. 
 

 

Er is zoveel dat je voor niets mag hebben, 

de lach, de zang, het zonlicht over het land, 

het licht, de wolken en de zomerwinden, 

een antwoord en een uitgestoken hand, 

ôt verdriet, de stilte en de kleine stappen 

naar inzicht, kennis en volwassenheid. 

Er is zoveel om over na te denken  

en waar je staat in leven en in tijd. 

 

 

Er is zoveel dat je voor niets kan krijgen, 

gezondheid, liefde, tederheid en kracht, 

het wonder van een kind, muziek en woorden, 

toegeeflijkheid, de rust, de stille pracht 

van nevel over weide lage landen, 

die toedekt, zich verdicht en plots wijkt. 

Er is zoveel om stil van te genieten 

wanneer je daar de tijd voor neemt en kijkt. 

 

 

Er is zoveel dat je voor niets mag hebben, 

de vriendschap, zorg, ôt vergeven en ôt begin, 

het luisteren, begrijpen en aanvaarden, 

het leren van je fouten en de zin  

van alles wat je als mens moet ondervinden 

om eindelijk te beseffen, ók heb zoveelô. 

Zo h®®l v®®l ónietsô om steeds naar uit te kijken 

misschien is dat van leven óôt beste deelô. 
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ONZE  HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR  

DE JARIGEN!   Zij allen zijn 70+ 

 

  1 september  Mevr. M. Seuren-Mol in AVENHORN 
  2 september  Mevr. J.C. Schmalgemeijer in BERKHOUT 

  5 september  Mevr. A.J. Versluis ï Reedijk in URSEM 

  8 september  Mevr. M.W. Veldhuisen ï Buijs in DE GOORN 

  8 september  Dhr. J. Bronder in AVENHORN 

  9 september  Dhr. J. Jonker in AVENHORN 

11 september  Dhr. P.J. Koeman in BERKHOUT 

13 september  Mevr. N.T. Knol- Kalverboer in BOBELDIJK 

13 september  Dhr. G. van der Roest in DE GOORN 
26 september  Mevr. J. Braas- Boot in BERKHOUT 

 
 

 

 

 

 

 

 
  2 oktober       Mevr. M.G.A. van Loon - van Hilten in HOORN 

  7 oktober       Mevr. G. Piet - van Noord in BERKHOUT 

  7 oktober       Dhr. A. van Doornum in URSEM 

  9 oktober       Mevr. C. Bom ï Vet in URSEM 

13 oktober       Mevr. C.M. Groot ï Staal in AVENHORN 

14 oktober   Dhr. S.P.de Jong in AVENHORN 

15 oktober       Mevr. A.P. Dijkshoorn ïVreugdenhil in SCHARWOUDE 

22 oktober       Mevr. P.G. Marinissen in DE GOORN 

31 oktober  Mevr. A.L.Wijtenburg-Rood in BERKHOUT 

 
 
 

JUBILEA 11 september a.s. 40 jaar getrouwd 

    
    de heer B. Weinreich en mevrouw I. Weinreich-Verkaik 

Westeinde 293 in Berkhout 
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De zegening van de seizoenen 
 
In de Bijbel lezen we dat God de seizoenen aan mensen heeft 
gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden 
zijn een zegening van God (Deuteronomium 33:14). 
De dichter van Psalm 74 zingt over God die de verschillende 
seizoenen gemaakt heeft: 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN        
 
Alleen 

 

Alleen zijn betekent niet eenzaam, alleen zijn geldt niet als straf, 

alleen zijn met mooie gedachten, gedachten neemt niemand je af, 

alleen zijn met dierbare doden, alleen zijn met herinnering, 

aan tijden die lang reeds voorbij zijn, aan alles wat kwam en ging, 

alleen ongestoord in je kamer, de dingen vertrouwd om je heen, 

een rustig en zuiver geweten, dan ben je gelukkig alleen, 

wie zo het alleen zijn kan dragen, wie zich zo verzoent met het lot, 

die spreekt niet van eenzame dagen,die leeft in vertrouwen op God. 

 
 
 
 

Alsé 
 
Als je weg vol hobbels is 
vol distels en met mijnen, 
als de grond onder je voeten  
daardoor lijkt te verdwijnen, 
als je route anders loopt 
dan jezelf had uitgedacht 
als het hier zwarter is 
dan de donkerste nachté 
 

Als je de moed hebt verloren 
kijk dan naast je op het pad. 
Hij is bij je als je schaduw 
houdt je bij de hand gevat. 

 
Als je de weg bent kwijt geraakt 
hoe zwaar de last ook is, 
Hij weet de goede richting 
Hij is immers de beste gids. 

 
 

Beide gedichten zijn gemaakt door  
mevrouw P.G. Marinissen in De Goorn. 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN        
 
Hoe dat bij u is weet ik uiteraard niet.  
Maar soms heb ik van die dagen dat ik,  
tussen mijn dagelijkse werkzaamheden door, bijna filosoferend de 
dag doorbreng. Want hoe is het toch mogelijk dat verhalen van 
vroeger tot op de dag van vandaag nog zoôn overeenkomst hebben. 
 
Of een gedachtespinsel over ówie zou er nu bedacht hebben in de 
periode van Adam en Eva om kleding te maken.ô Spinnen, lappen stof 
maken, iets van schoeisel te bedenken, potten te bakken van klei en 
een vuurtje maken. Als Adam en Eva de eerste mensen waren, dan 
heeft niemand ze dat voor kunnen doen. Eva was dan de eerste 
uiterst creatieve vrouw.  Wellicht eens een boeiende uitleg voor een  
bijzondere preek. 
En hoe ik hierop kom om er over te schrijven? Omdat ik, zoals u 
inmiddels zal weten, nogal een bewaarderig type ben van teksten en 
zo meer. Ik vond een tekstblad van 31 oktober 2002 van een 
ontmoetingsochtend in de Taborkerk in Purmerend met als thema: 
Vrouwen, Leven en Werken in de 21ste eeuw. Bewustwording van 
opkomen voor onszelf. Want veelal zijn het helaas overal in de wereld 
mannen die bepalen datéen de dienst uitmaken. Een deel van de 
tekst van negentien jaar geleden leest u hieronder. Bijzonder omdat 
die ook nog nu zeer actueel is.  
 
...De meeste mensen willen de wereld veranderen maar ze willen 
altijd beginnen met hun buurman/vrouw, met hun collega of met 
anderen. Het zijn altijd de anderen die fout zitten en die veranderen 
moeten, mensen zitten elkaar juist in de weg. Niet alleen in het 
verkeer, maar ook in het dagelijks zaken doen, in de politiek, tot in de 
huiskamer toe. Men wil de ander veranderen en daarvoor begint men 
te dreigen en druk uit te oefenen. 
En men beseft niet dat niemand het recht heeft een ander tot 
veranderen te dwingen. Geen mens heeft macht over zijn medemens, 
men heeft alleen macht over zichzelf.  
 
Men kan anderen alleen maar oproepen door overreding en 
vriendschap. Wie een mens met geweld wil veranderen is een 
dictator. De mens is het enige wezen dat in staat is zichzelf te 
veranderen en zo de menselijke samenwerking te wijzigen. Wie 
alleen maar structuren wil veranderen, verandert uiteindelijk niets. 
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Maatschappijstructuren zijn producten van mensen en ze worden 
door mensen gedragen en in stand gehouden... Einde citaat. 
 
Genoeg stof om over na te denken, zeker aan een eind van de 
coronapandemie. Dat men ons kon dwingen tot ézo niet dan dreigde 
een fikse boete, soms om het onbenulligste af. Iets wat niet op iedere 
plek terecht was en zeker niet in onze buiten gebieden. Als ózeventig 
jarigeô was je ineens óafgeschrevenô, was je oud, je behoorde tot een 
risicogroep. Terwijl vrijwilligerswerk het veelal van juist die 
zeventigerplussers moet hebben.   
 
Strakke regels in de Bijbel bij uitbraken van de pest en andere 
narigheid bestonden vroeger niet. Het leven ging zo goed en kwaad 
als het ging in óvrijheidô door.  

Echter ons geloof drukte ons nu met de neus op het feit dat we nu 
ineens niet meer naar de kerk mochten. Dat we het recht van ons 
vrije bestaan door de pandemie zelf niet meer in de hand hadden. 
Onze eigen verantwoordelijkheid bestond ineens niet meer. Regels 
werden ons opgelegd door óhogerhandô en helaas wederom veelal 
door mannen met een informatieve achterban. Daarnaast dan ook nu  
nog eens met alle tegenstrijdigheden inzake Afghanistan. 
 
Gelukkig zijn bijna alle opgelegde beperkingen, het dreigen en 
dwingen voorbij. Al zitten we nog wel met het dilemma van de 
óverplichte corona vaccinatie.ô Baas over ons eigen lichaam wordt ons 
bij deze afgenomen. Zonder vaccinatie mag je niet meer naar...  
Te recht, onterecht of eigen verantwoordelijkheid?  Wil je ergens naar 
toe, dan kan men je om een vaccinatiebewijs vragen. Hoe zit dat ook 
alweer met de wet van de privacy?  Bestaat die ineens niet meer?  
Zijn wij als mens door deze pandemie gecontroleerde pionnen op de 
wereld aan het worden? Of is het solidariteit naar de medemens? 
 
Tussen God en Gebod ligt nog een wereld van verschil zoals u merkt. 
Bij die Ene die ons het leven heeft gegeven en alle rechten heeft, 
namelijk de Schepper van alles wat leeft, hoeveel vraagtekens, 
gemopper en overuren zullen er zijn in het hemelse kantoor 
momenteel? Waarom is er zoôn puinhoop van de Schepping gemaakt. 
Laten we daarom blijven genieten en dankbaar zijn voor onze óbijna 
herkregen vrijheidô, voor een ieder zover mogelijk is in de komende 
periode. Al blijft er voorlopig nog genoeg stof om over na te denken. 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
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N I E U W S B E R I C H T          Haarlem/Antwerpen,  augustus 2021 

 
 

 
 
NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest  

 
óVrede begint bij mijzelfô, zegt de katholieke theoloog Frank Bosman 
deze week in een blog over het werk van de heilige Geest, 
geschreven voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 
Negen bijbelkenners ï onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry 
en Andries Knevel ï reflecteren in een blogserie op verschijnselen als 
angst, agressie en depressie die in coronatijd naar boven komen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Bosman is vrede: sorry zeggen. Maar: óHet is niet ikzelf die sorry 
zegt. Ik kan dat helemaal niet. Het is de heel-maker die zich van mijn 
stem bedient: Gods Geestô, aldus Bosman. Bosmans blog bespreekt 
de derde van de negen effecten van het werk van de Geest uit de 
bekende bijbeltekst Galaten 5:22: óMaar de vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.ô  
 
Karakterkwestie? 
Aanleiding voor de serie is de coronacrisis, vertelt Anne-Mareike 
Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. óDe lockdown is 
voorbij, maar de dreiging niet. Het virus en de maatregelen ertegen 
maakten veel mensen boos, bang of bedrukt. We vroegen ons af wat 

https://debijbel.nl/bericht/ik-ben-niet-boos
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22
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Galaten 5:22 te zeggen zou hebben in zoôn situatie. De blogschrijvers 
laten zien dat onze reactie op ontregeling niet alleen van ons karakter 
afhangt. Het heeft ook te maken met hoe God in ons aanwezig is, 
waardoor we ons anders kunnen gedragen dan we uit onszelf zouden 
doen.ô  
 
(On)voorwaardelijke liefde 
Relatiecoach Cocky Drost opende de serie met een blog over óliefdeô.  
 
Zij komt regelmatig mensen tegen die liefde als iets voorwaardelijks 
ervaren: óAls ze maar de keuzes maken die hun ouders behagen. Als 
ze maar mooi, spannend, sprankelend, slim of wat dan ook genoeg 
zijn ï ja dan verdienen zij de liefdeô, schrijft ze. óMaar dat is liefde die 
juist g®®n liefde is.ô  
 
Over óvreugdeô blogt internetpastor Nikolaas Sintobin. De andere 
blogs zijn van Youth for Christ-medewerker Shelton Telesford 
(geduld), theoloog-journalist Kelly Keasberry (vriendelijkheid), de 
Antwerpse pastor Saskia van den Kieboom (goedheid), kerkpionier 
Rolinka Klein Kranenburg (geloof), EO-presentator Adries Knevel 
(zachtmoedigheid) en psycholoog-theoloog Hanneke Schaap-
Jonker (zelfbeheersing).  
 
De blog is te lezen via de site van debijbel.nl: 
https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volop Liefde, Vreugde, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, 
Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing. 

 
Hoe mooi zal de wereld dan kunnen zijn. 

https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief
https://debijbel.nl/bericht/altijd-vreugde-hoezo
https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief
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De beeldhouwer    ï parabel ï  
 
'Parabel' is afgeleid van een Grieks werkwoord (paraballoo) dat 
betekent: 'naast elkaar plaatsen'. In een parabel worden twee zaken 
naast elkaar geplaatst en met elkaar vergeleken 
Evangelisten gebruikten dit woord in de betekenis van "gelijkenis") of 
gelijkenis is een kort verhaal, 
 

 
 
Er was eens een beeldhouwer, die ontevreden was. 
Op een dag kwam de beeldhouwer langs het prachtige huis van een 
rijk man.  
"Deze man moet enorm machtig zijn. Ik zou wensen, dat ik kon zijn 
als hem", dacht de beeldhouwer.  
 
De beeldhouwer werd de rijke man. 
Hij bezat meer rijkdom dan hij ooit had kunnen dromen. 
Maar al snel kwam er een hoge regeringsbeambte op bezoek, 
vergezeld door bedienden en geëscorteerd door soldaten. 
Iedereen, rijk of arm, moest een diepe buiging maken voor de stoet. 
"Wat is die man machtig", dacht de beeldhouwer. "Ik zou willen, dat ik  
die beambte kon zijn."  
 
De beeldhouwer werd de beambte. 
Hij werd rondgedragen in zijn draagstoel, gehaat door de mensen die 
voor hem moesten buigen en gevreesd vanwege zijn macht. 
Het was een hete zomerdag en de beeldhouwer voelde zich benauwd 
in zijn draagstoel. 
Hij keek op naar de brandende zon en dacht: "Wat is de zon toch  
machtig. Ik zou willen, dat ik de zon was."  
 
De beeldhouwer werd de zon. 
Hij scheen onbarmhartig over het land, verschroeide akkers en 
scheen neer op alle mensen. 
Maar een enorme wolk schoof tussen de zon en de aarde, zodat zijn 
licht het land en de mensen niet meer raakte.  
"Wat is die regenwolk machtig", dacht de beeldhouwer. "Ik wilde 
maar, dat ik die wolk was."  
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De beeldhouwer werd de regenwolk. 
Hij overstroomde de akkers en de dorpen. 
Al snel merkte hij echter dat hij werd weggeduwd door de wind. 
"Wat is die machtig. Ik wou, dat ik de wind kon zijn", dacht de 
beeldhouwer.  
 
En hij werd de wind. 
Hij ontwortelde bomen, blies de pannen van het dak en werd 
gevreesd door iedereen. 
Maar na een tijdje stuitte hij op iets dat niet meegaf: het was een  
grote steen die boven alles uittorende. 
 
"Wat is die steen machtig", dacht hij. "Ik wilde maar, dat ik die steen 
was."  
Toen werd hij de steen. 
Machtiger dan al het andere op de wereld. 
Tot hij het geluid hoorde van een hamer en een beitel die in de  
massieve steen stond te hakken.  
 
"Wat zou er nou machtiger kunnen zijn dan ik?", dacht hij.  
Hij keek omhoog en zag daar de gedaante van een beeldhouwer. 

 
 
 

 
 
 


